Bir İslami Doktrinin Tarihsel Temelleri: 


Mevlevilerin Örgütlenme Serüveni 


Özet 


Türk menşeli bir tarikat olan Mevleviler Türkiye Selçuklu Devleti'nin son döneminde ortaya çıktı. XMI. 
yüzyılın ikinci yarısında İslam düşüncesini farklı yorumlayıp yeni bir bakış açısı oluşturan kurucuları “Mevlânâ Celâleddin-i Rümi” ürettiği eserleriyle mistik, ılımlı, uyumlu bir inanç sentezi meydana getirdi. 
Kendisinin ebediyete intikalinden sonra bir anlamda bu örgütün banileri olan oğlu “Sultan Veled” ve öğrencisi “Hüsâmeddin Çelebi” Mevleviliğin ritüellerini düzenledi. Her bölgeden her tür görüşe sahip insanı İslam dinine davet eden öğretileriyle hızla örgütlenmelerini tamamladılar. Anadolu dışında Balkanlar, Orta Doğu, Afrika gibi geniş coğrafyada sevilen, değer verilen, saygı duyulan bir tarikat hâline dönüştüler. Devlet idarelerine saygılı oluşları, tarafsız hareket tarzları, kent merkezlerinde doğru yapılanmaları, sufiliği farklı yorumlamaları, enstrümantal sema mukabeleleri gibi birçok yaklaşımı ile topluluklar tarafından çabuk kabul gördüler. Böylelikle bu tarikat, öğretilerini insanlara benimsetirken yükselişlerini sürdürdü. Küçük Asya'da Türkler, batıdan Haçlılar doğudan Moğollar tarafından baskı altında olduğu dönemde filizlenen bu İslami düşünce hareketi Türkiye Selçuklu Devleti, Karamanoğulları ve Osmanlı Devleti tarafından da benimsenip desteklendi. Devlet idarelerine verdikleri destekle padişahların kılıç kuşanma törenlerinde etkili olabilecek seviyelere kadar ulaştılar. 
Osmanlı fetih politikalarına destek vererek iskân noktasında örgütlendiler. Özellikle Mevleviler, Osmanlılarla kurdukları mutual ilişki sayesinde hem İslam'a hem de Türk milletine hizmet etti. 
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Türklerin Büyük Selçuklu Devleti lideri Tuğrul Beyi izleyerek Doğu Anadolu, Irak ve Suriye topraklarına adım atmasıyla başlayan Fatımi-Selçuklu çekişmesi bir anlamda sosyo-politik çatışmaları da beraberinde getirdi.! Aslında işin nüvesini oluşturan olay Abbasilerin hilafet merkezi Bağdat'ta Halife el-Müstekfi'nin Şii kökenli Büveyhili Muizzu'd-Devle Ahmed tarafından öldürülüp idarenin el değiştirmesiydi. Selçuklular bu bölgenin kontrolünü eline geçirene kadar Sünni-Şii çatışmaları şiddeti artarak devam etti. 
Mezhepsel ayrılıkların temelinde politik sorunların bulunduğu aşikârdı. Hem Selçuklu hem de Büveyhi/ Fatimi devletleri idari açıdan toplumu bir arada tutan temel unsur olarak mezhebi kullanıyordu. Fatimiler tarafından dini temelli politika güdülmesi nüfuzun güçlenmesi anlamına da geliyordu. Ancak 17 Ocak 
1055 tarihinde Tuğrul Bey'in Bağdat kentine girmesi 
ve halifelik merkezini kontrolüne geçirmesi sonrasında Sünni mezhebinin üstünlüğü başladı. Özellikle kendi adına hutbe okutması bu durumu daha da somutlaştırdı.? Irak, Suriye, Filistin, Mısır, Güneydoğu Anadolu topraklarında yaşanan bu mezhep temelli çatışmalar bölgeyi etkisi altına aldı. Ortadoğu'da bu gelişmeler yaşanırken Anadolu'da farklı bir süreç yaşanıyordu. Çünkü XI. yüzyıl öncesinde Hristiyan Katolik/Ortodoks mezhepleri mücadelelerinin görüldüğü bölgede İslam unsurları etkinliğini artırmaya başladı. Hatta süreç içerisinde Hristiyan mezhepsel çatışmaları İslam-Hristiyan savaşlarına dönüştü. Her iki dinin idarelerindeki ordular hamasi yaklaşımlarla birbirini yok edici bir güç gösterisine girdi. Haçlı Seferleri olarak adlandırılan bu süreç Fransız kökenli Papa II. Urbanus'un Clertmont Konsilinde yapmış olduğu konuşmasıyla ardı ardına gelen 13 büyük se- 


! Marina Atila, ‘XI.-XII. Yüzyıllar Arasında (1040-1171) Selçuklu-Fatımi İlişkileri’, 1996, s. 43-84. 

? Klemm Verena, Die Mission Des Fatimidischen Agenten Al-Mu'ayyad Fi d-Din in Siraz (Frankfurt: Peter Lang, 1989), s. 132. 


fer ve sayısız savaş ile sonuçlandı.* Uzun yıllar süren savaş silsilesinin sonlanması ile kutsal toprakların hâkimiyeti tamamıyla Müslümanların eline geçti. 
Yalnız mücadele yöntem değiştirerek sosyolojik ve kültürel bir hâle büründü. Fransa'dan birçok Katolik kökenli tarikat misyonerlik faaliyetleri yürütmek için Anadolu'da girişimlere başladı. XIII. yüzyıldan itibaren askeri güçle yapamadıklarını Katolik mezhebinin etkisini kullanarak yapmaya başladılar. 
Fransız kökenli tarikatlar her türden okullar açma, öksüz-yetim yurtları yapma, sağlık kolonileri kurma, hasta bakıcılığı gibi birçok çalışmayla dinlerini 
ve mezheplerini yayma amacına yöneldiler.* 1220 
yılından sonra Anadolu'da çalışmaya başlayan bazı önemli Katolik tarikatları ise şunlardı: “Fransiscain (1220-1630), Dominicain (13-14. yüzyıllar), Jesuit/ Cizvit (1351-1609), Capucin (1387-1881), Lazarist (1842), Assomption (1882).”* Katolikler dışında genel olarak Rumların yörüngesinde olan Ortodoks mezhebi ise Bizans Devleti ile birlikte kendi kültürel politikalarını güdüyordu. Ortodoksların uğraşması gereken iki önemli odak vardı. Bu odaklardan ilki Katoliklerin Bizans topraklarında sert şekilde sürdürdükleri nüfuz girişimi” diğeri aynı bölgedeki Müslümanların ılımlı İslam öğretileriyle’ Türklerin hâkimiyetine giren topluluklara yönelik inanç mücadelesiydi. Batı (Frank-Germen/Katolik) ve Doğu (Türkiye Selçuklu Devleti/Sünni) arasında sıkışan Ortodoks Bizans Devleti kendi inançlarını da devam ettirmek için yoğun çaba harcadı. Yalnız Türklerin bölgede yükselişi ve güçlenmesi Rumları askeri politikadan ziyade mezhepsel faaliyetlere yöneltti.” 
Zaten Küçük Asya olarak bilinen bu yer uzun asırlardır garp ile Acem'in sürekli mücadele ettiği bölgey- 
3 “Arap Medeniyeti” kitabının yazarı Fransız Güstav Löbon, 
Haçlı seferlerini başlatan I. Urbanus'un bu konuşmasını “tam bir çılgınlık” olarak nitelendiriyordu. Bkz. Will Durant, Kıssatü'! Hadara, B. 15, s. 15-16. 

4 Nahid Dinçer, Yabancı Ozel Okullar “Osmanlı Imparatorlugunun Kültür Yoluyla Parçalanması (İstanbul: Beyazıt Baskı, 1979), s. 39-42, 

5 Conventual rahip-rahibeleri; Observant rahip-rahibeleri. 
“Nureddin Polvan, Türkiye'de Yabancı Öğretim (Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1952), s. 66-125. 

7 Özellikle Katolik mezhebi inancını sürdüren Ermeni, Gürcü, 
Kıpti gibi toplulukların üzerine. 


8 Mevlevilik, Bektaşilik, Yunus Emre hareketi gibi barışçıl 


yaklaşımlarla İslam dinine davet eden gruplar. 
? Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2015), s. 21-351. 


di. Bu gelişmeler ilerleyen süreçte bambaşka bir hâl aldı. XII. yüzyılda Anadolv’da İslamiyet'in giderek popülerlik kazanması ve ılımlı inanç yaklaşımları üç dinin kutsal merkezleri çevresinde fevkalade değişikliklere sebep oldu. O dönemde dünyanın merkezi olarak kabul edilen bu topraklarda kan değişikliği yaşanıyordu. Bunun en önemli sebeplerinden birisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin iskân politikasıydı. 
Moğol tehlikesinden uzak kalmak için Orta Asya'dan göçen Oğuz boyları akın akın bölgeyi Türkleştiriyordu. Gruplar hâlinde göç eden bu toplulukları bekleyen bazı dini seçimler bulunmaktaydı. Bunlar arasında atalarının inançları olan “Gök Tengri” olarak kabul ettikleri “Şamanizm” doktrinlerini devam ettirmek ya da IX. yüzyıldan beri inanç noktasında Türklerin eğilim gösterdikleri kitabı olan” “İslamiyet'i” seçmek vardı. Tabii ayrıca kısmi de olsa Karadeniz'in kuzey bölgelerindeki Türklerden miras kalan Hristiyanlık seçeneği mevcuttu." Anadolu etnolojisine bakıldığında bu dönemde garp ile acem arasında görülen karşılaşmalardan birisi de Bizans idaresinde ücretli askeri görevler icra eden Hristiyan Türklerle Orta Asya'dan gelen Oğuz boylarıydı.? Böylelikle Anadolu'nun tematik toplumları ırksal, dinsel, mezhepsel olarak farklı bir sentez oluşturdu. Tam bu göçlerin ve gelişmelerin ana odağında Rum diyarı olarak bilinen Konya kent merkezinde “Mevlevilik” doğdu. 

Mevlevilik işin özünde bir tarikat olarak kurulmadı. 
Adı geçen bu Sufi hareketin fikir sahibi “Mevlânâ Celâleddin-i Rümi”” idi. Kendisinin katıldığı dost meclislerinde yaptığı dini içerikli konuşmalar, müzik dinletileri, zikirler, sema mukabelesi gibi çeşitli tasavvufi davranışlar gitgide popüler olmaya başladı. 
Bu dost meclisine katılmak isteyenlerin sayısı günden güne arttı. Hatta İran, Mısır, Arabistan gibi farklı coğrafyalardan bu ayinlere/sohbetlere geliniyordu. 
Bu tür toplantılara katılmak isteyenlerin sayısının hızla artması neticesinde düzenleme yapılmasına gereksinim duyuldu. Bu düzenlemeyle Mevleviliğin tasavvufi ritüelleri oluşmaya başladı. Mevlâna çok değer verdiği dostu/yoldaşı “Şems” ölünce/ortadan 


10 Tevrat, Zebur, İncil İslamiyet öncesi dinlerin kitaplarıydı. 

" Franz Babinger and Fuad Köprülü, Anadolu'da İslamiyet (İstanbul: İnsan Yayınları, 1996), s. 1—16. 

2 Yusuf Ayönü, Selçuklular ve Bizans (Türk Tarih Kurumu, 
2014), s. 57-301. 

5 Doğumu 30 Eylül 1207 tarihindedir. 


kaybolunca en meşhur eseri “Mesnevi”yi'* yazdırdı.” 1249-50 yılından 1273 yılına kadar dini ritüellerini devam ettiren Mevlâna kendine has bir ekol oluşturup her türden insanı İslam yoluna dönmeye veya bu yolda ilerlemeye davet etti. 

Mevlâna sonrası oğlu Sultan Veled ve öğretilerini benimseyen talebesi Hüsâmeddin Çelebi, Mevleviliğin geleneksel hâle dönüşen ritüellerini devam ettirecekleri dergâhlarda yayılmaya başladı. Aslında örgütlü şekilde çoğalmaya başlayan Mevlevi dergâhları ve müritleri her yörede kalıcı hâle gelip teşkilatlandılar. Örgütlenmenin özünde samimiyetin yer alması, daha önce bağlaşık olabilecekleri bir otorite olmaması, evrensel yaklaşımları, ılımlı İslam düşünceleri gibi birçok arayüz ile çeşitli topluluklar tarafından!9 hızlıca kabul gördü.” Mevleviler Konya kentinden sonra ilk yapılanmalarını Kırşehir, Erzincan, Afyonkarahisar, Amasya gibi kentlerde yaptılar.'* 


I-İkinci Beylikler Döneminden 
Osmanlıların Himayesine: Mevlevilerin Tarafsızlık Prensipleri ve İlerlemeleri Türkiye Selçuklu Devleti'nin dağılmasından sonra Küçük Asya'da birçok devletçik kuruldu. Bu durum bir bakıma Türklerin mizacını da gösteriyordu. Devletçi yapılarını gözler önüne seriyordu. 
Anadolu?da kurulan birçok beylikten öne çıkanları Karamanoğulları ve Osmanoğulları’ ydı. 

Sünni meşrepli Mevlevilerin idari yapısı merkeziyetçiydi. Coşkulu tasavvufi anlayışları üzerine kurdukları sistemlerinde bağlı bulundukları yönetimle uyum içinde oldular. Sosyal düzeni bozmadan politik idareye yakın bir çizgi izlediler. Böylelikle devlet yönetiminin desteğini alan bu tarikat hızla yayıldı. 


14 Celaleddin Rumi Mevlâna, Mesnevi (Konya: Konya valiliği 
il kültür ve turizm müdürlüğü, 2009), i-iii. 

5 Aslında çok değer verdiği dostu Şems'in 1247 yılında ölmesi/ortadan kaybolması üzerine Mevlâna çok üzüldü. İçine kapanan Mevlâna şiir ve gazeller okuyordu. Sufi ritüeli hâline gelen sema ediyordu. Bir anlamda üzüntüsü İslami coşkunluğa dönüştü. Mevlevilik ekolünün temelleri de ortaya çıktı. Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlâna Celaleddin (Hayatı Eserleri Felsefesi) (İnkılap Kitabevi, 2010), s. 8-125. 

© Ibrahim Gamard, “The Popularity of Mawlânâ Rümi and the Mawlawi Tradition”, Mawlana Rumi Review, 1 (2010), 109-21. 
7 Gölpınarlı, s. 36. 

18 Ferudun Bin Ahmed, Hazreti Mevlânâ ve Yakınları, “Sipehsalar Risalesi” (İstanbul: Elest Yayınları, 2007), s. 163. 
Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Medeniyeti Tarihi I, Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu (İstanbul, 1999), s. 129-30. 


Genel olarak Küçük Asya'da bu tablo görülürken Mevlevilerin önlerinde önemli politik seçimler bulunmaktaydı. İlk olarak Moğolların Anadolu'yu istilası mevcuttu. Moğolların etkisinin artığı dönemde tarafsızlığa özen gösterdiler. XIV. yüzyılda Karamanoğulları Beyliği'nin desteğini alan Mevleviler “Germiyanoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları, Aydınoğulları” beyliklerinde de örgütlenmelerine devam ettiler.” Kaynaklara bakıldığında Mevlevilerle Osmanlıların ilk münasebetleri Sultan I. Bayezid döneminde gerçekleşti. 
Çandarlı Ali Paşa'nın Serez kentindeki dergâhının bir Mevlevihane olduğu söylenebilirdi.?' 

1402 yılında yapılan Ankara Savaşı'nın etkilerini üzerinden atan Osmanlı hızla güçlendi. Timur Devleti'nin boyunduruğundan kurtulan ve ikinci yapılanmasını gerçekleştiren Osmanlıların hâkimiyetindeki topraklarda Mevleviler 1426 yılında ilk Mevlevihane'sini Edirne kentinde açtı.” Sultan II. Murat ve oğlu Sultan II. Mehmet (Fatih) dönemlerinde de sıcak ve olumlu ilişkiler devam etti. 
İlmi ve tasavvufi sohbetleri seven Sultan II. Mehmet, Mevlevilere çoğu zaman bu tür meclislerinde yer verdi. Hatta fetihten sonra İstanbul'da ilk kurulan tekkelerden biri Mevlevilerinkiydi. Sultan I. 
Mehmet bu tekkenin kurulmasına destek de oldu.” 
1460 yılından sonra Konya kenti Osmanlıların 
hâkimiyetine geçince Mevlevilerle yeni bir dönem başladı. Özellikle Sultan II. Bayezid tarikatın düşüncelerine saygı gösterip maddi-manevi desteğini hiç esirgemeyen bir yaklaşımda olunca ılımlı ilişkiler ortaya çıktı.” Bununla birlikte 1491 yılında Osmanlının yeni başkenti İstanbul'da Galata Mevlevihanesi”ni faaliyete geçirdiler. Adı geçen dergâhla ilgili Fransız asıllı ressam “Jean-Baptiste Vanmour” sema yapan dervişleri şu şekilde resimledi: > 

? İsmet Kayaoğlu, “Anadolu'da İlk Mevleviler”, Konya'dan Dünya'ya Mevlânâ ve Mevlevilik, Editör: Nuri Şimşekler (Konya, 2007), s. 162. 

2! Nejat Göyünç, On Altıncı Yüzyılda Ankara, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 1(1967), 71-75. 

2 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ 1300-1600 
(Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2019), s. 208. 

Ni Ahmet Köç, “Mevleviler ve Devlet: Ankara Mevlevihanesi Örneği (Ekonomik Statü, Vakıflar ve Yönetim)’, Belleten, 76.276 (2012), 527-52 <https://doi.org/10.37879/belle- ten.2012.527>. 


” Gölpınarlı, s. 153. 
> https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dansende der- 


Görsel- 1: Jean-Baptiste Vanmour'a ait Pera Mevlevi 


dervişlerini gösteren tablo. 


Selçuklular ve Karamanoğulları sonrasında Osmanlı Devleti'nin de güvenini kazanan Mevleviler devletin üst kesimiyle sağlam/geçerli ilişkiler kurmayı başardı. Ek olarak padişahların kılıç kuşanma törenlerin- de baş aktör haline gelmesi de güçlü örüntüsünün bir işaretiydi. Bu durumun temelinde kendi düşüncelerini aksettirmeleri ve tarafsız siyasayı benimsemeleri yatmaktaydı. Yalnız bu durum diğer tarikatların dikkatini çekiyor ve onlar tarafından genel anlamda aristokratik olarak nitelendiriliyordu. Kentsel bir yaklaşım güden Mevleviler taşradan uzak kalmayı tercih ediyordu. 
Böylelikle kent merkezlerindeki devlet adamlarının/ nüfuzlu kimselerin desteğini daha kolay alabiliyorlardı. Vakıf sistemiyle sürekli gelir elde eden Mevlevilerin ilerlemesi de bu minvalde daha hızlıydı. 


2-Mevlevilerin Yükselişi ve Osmanlı Devleti İç-Dış Politikalarına Katkıları 


Mevlevilerin Türkiye Selçuklu Devleti”yle ortaya çıkması ve sonrasında Osmanlılarla birlikte yükselişe geçmeleri teşkilatçı olduklarını gösteriyordu. 
Hem devletin üst idaresiyle yakın ilişkileri hem ideolojilerine bağlı hareket etmeleri bu gelişimin ana nedenleriydi. XVII. yüzyıla gelindiğinde “Evliya Çelebi”? kendi çalışmalarında Mevlevi dergâhları ile ilgili birtakım bilgilerden bahsediyordu. Çelebi'ye göre Osmanlı kentlerinde 76 
dergâh bulunmaktaydı. Osmanlı hâkimiyet alanına bakıldığında bu sayı yüksek bir sayı değildi.” Ay- 
2% Ahmet Yaşar Ocak, “Zaviyeler (Dini, Sosyal ve Kültürel Tarih Açısından Bir Deneme)”, Vakıflar Dergisi, Ankara, XII 
(1978). 

7 Ünlü Osmanlı seyyahı. 


Bahaeddin Yediyıldız, XVIII. Yüzyılda Türkiye'de Vakıf Müessesesi Bir Sosyal Tarih İncelemesi (Türk Tarih Kurumu, 


rıca Konya kentinde bulunan 47 numaralı arşivde bu sayının 92 olduğu görülüyordu.” Yalnız bu taşra Mevlevihanelerini kapsamamaktaydı. Buna rağmen İslam dinini farklı yorumlamaları ve mistik ritüellerinin ilgi çekmesi nedeniyle devlet idaresi ve reaya üzerinde etkin bir tarikattı. 


XVII. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlılarda Mevlevilerin etkisi arttı. Örneğin, Sultan II. Selim bu gruba özel eğilim gösterip destekledi. Mevlevi şair ve edipleri de Sultan III. Selim'i yazdıkları eserler- de öne çıkarıp övdüler. Sultan H. Mahmud, Mevlânâ Celâleddin-i Rümi'nin Konya'daki kabrini tamir ettirdi. Diğer taraftan Yenikapı'daki dergâhın onarımı için emir verdi.39 Örnek verilen bu iki padişah dönemi askeri açıdan önemli gelişmelerin yaşandığı geçiş süreciydi. Osmanlı ordusunun batılı yöntem ve teknikleri uyguladığı bu geçiş sürecinde en önemli askeri grubu olan yeniçerilerin lağvedilmesi sancılı bir olaydı. Orduda ıslahatların yaşanması ve yeniçerilerin bu yeniliklere direnmesi neticesinde orduiktidar çatışması yaşanıyordu. Bu geçiş döneminde Mevlevilerin padişahlara yakın bir tavır sergilemesi gözden kaçırılmaması gereken bir durumdu. Çünkü Mevleviler kadar etkin diğer bir tarikat Bektaşilik vardı. Bektaşilerle yeniçeriler dirsek temasında bulunan ve birbirlerine güçlü şekilde bağlı iki gruptu. 
Bu bağlamda askeri ıslahatların yapılması bir bakıma toplumda huzursuzluklar çıkarabilecekti. Bu dönemde yenilikleri yapan Sultan I. Mahmut Mevlevilere özel önem gösterdi. Hatta kendisi koyu bir Mevlevi taraftarıydı. Politik olarak topluma dengeli bir görün- 
2003), s. 224. 

> “Adana, Afyon, Akçahisar, Aksaray, Akşehir, Amasya, Ankara, Antakya, Antalya, Aydın, Ayıntab, Bağdat, Bahariyye, Bahriy- ye, Belgrad, Beyşehir, Bilecik, Bozkır, Burdur, Bursa, Çorum, Demirci, Denizli, Dımışk, Diyarbakır, Edirne, Eğirdir, Elbasan, Ermenek, Ertuğrul, Erzincan, Eskişehir, Filibe, Gelibolu, Galata, Halep, Hama, Hanya, Humus, Isparta, İpek, İzmit, Kahire, Kangrı, Karaman, Kasımpaşa, Kastamonu, Kayseri, Kerkük, Kilis, Kırşehir, Kudüs, Kütahya, Lazkiye, Lefkoşe, Manisa, Maraş, Marmaris, Mavsil, Medine, Mekke, Midilli, Mostar, Muğla, Niğde, Niş, Peç, Peşte, Priştine, Sakız, Samsun, Sandıklı, Saraybosna, Selanik, Sivas, Şeğriboz, Tatar, Tavşanlı, Tebriz, Tekirdağ, Tirana, Tire, Tokat, Trablus, Ulukışla, Urfa, Üsküdar, Üsküp, Yadina, Yenikapı, Yenişehir, Yozgat.” Her ne kadar Anadolu ve Balkanlardaki istasyonları ağırlıklı olsa da harita üzerinde bakıldığında her coğrafyaya ulaşma eğilimi görülmektedir. Bkz. 
Mehmet Önder, “Konya'da Mevlana Dergâhı Merkez Arşivi ve Mevlevihaneler?, Osmanlı Araştırmaları, 14.14 (1994). 


Rüya Kılıç, Osmanlıdan Cumhuriyete Sufi Geleneğin Taşıyıcıları (Dergâh Yayınları, 2009), s. 19-20. 


tü vermek istiyordu. Bektaşi dergâhları kapatılınca sıkıntılar baş göstermesin diye Nakşibendi tarikatına tüm tekkeleri devretti. Askeri olarak yeniçerilerin yerine “Asâkir-i Mansure-i Muhammediye” isimli orduyu kurup bir de Mevlevi şeyhini “mareşal” rütbesiyle görevlendirdi. Görülüyor ki Osmanl’ da yaşanan bu mücadelede tarikatların önemli etkisi vardı. Özetle, Osmanlı yönetiminin maddi/manevi her türlü yardımda bulunduğu Mevlevilerin devlete bağlılıkları günden güne arttı. Burada öne çıkan durum ise Mevlevilerin merkezi otoriteyle birlikte hareket etmesi ve devletin olduğu kadar kendilerinin de yönetime destek çıkmasıydı. Bu durum mutual bir ilişkiyi göstermekteydi. XIX. yüzyılda bu olumlu ilişkiler Sultan I. Abdülmecid, Sultan Abdülaziz, Sultan II. Abdülhamid dönemlerinde de devam etti. 
Osmanlının son döneminde Sultan Mehmet Reşad da benzer yaklaşım gösterdi. 


Osmanlıların iskân ve dolayısıyla nüfus politikalarına bakıldığında iki önemli sistemi barındırdığı görülüyordu. Önce Anadolu ile başlayan göçler Osmanlı sınırlarının genişlemesiyle birlikte Balkanlara doğru gelişti. Yalnız bu toprak hâkimiyeti genişlemesi nüfusla dengelenemedi. Zaten XVI. ve XVII. yüzyıllarda düşük nüfus hızı da bu durumu gösteriyordu. 
Osmanlı iskân ve nüfus sistemlerini hem Türklere hem de Hristiyan tebaalara karşı geliştirdi. Osmanlılar göç eden Türkleri fethettikleri yerlere yerleştirirken istimâlet politikasıyla Hristiyan topluluklara yönelik olumlu yaklaşım gösterdi.” İşte bu ikili sistemle Osmanlılar uyumu ve dengeyi yakalayarak yükselişlerini devam ettirdiler. 

Osmanlı devletinin hoşgörü politikası ve onların da bu doğrultuda hareket etmesi neticesinde Mevleviler Rumeli topraklarında örgütlendi. Sadece Müslüman tebaaya değil Hristiyanlara karşı yaklaşımları gayet olumluydu. Mevleviler iskân politikasıyla Türkleri bir arada tutmak ve toplumda harç görevi görmek adına üstlerine düşeni yerine 


3! Hasan Küçük, Osmanlı Devleti'ni Tarih Sahnesine Çıkaran Kuvvetlerden Biri Tarikatlar ve Türkler Üzerindeki Müsbet Tesirleri (İstanbul: Türdav, 1980), s. 196. 

> Yaşar Nuri Öztürk, Tarihi Boyunca Bektaşilik (Yeni Boyut, 1998), s. 193. 

3 Gülfettin Çelik, “Osmanlı Devleti'nin nüfus ve iskân politikası?, Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 6, 1999, 49-110. 


getirmeye özen gösteriyordu. Rumeli'ye bakıldığında görülüyor ki Mevlevilerin yaygın ağları bulunmaktaydı.” Onlar, Rumeli dışında “Irak, Suriye, Ürdün, Filistin, Arabistan, Mısır, Kıbrıs, İsrail, Lübnan” gibi yerlerde de yapılandılar. Üç dinin kutsal merkezlerinin yönetimini elinde bulunduran Osmanlılar bu bakımdan stratejik bir alanın da (Kudüs, Mekke, Medine, Hatay gibi inanç merkezleri) hâkimiydiler. Osmanlılar barışçıl ve hoşgörülü yaklaşımlarıyla uzun yüzyıllar kültürel uyumun temsilcisi konumundaydılar. Mevleviler de İslam dininin yaşantısını kendi ekolleriyle topluluklara aktarmaya özen gösterdiler. Her bölgede istasyon görevi görecek dergâhlar, Mevlevihaneler, tekkeler açmaya özen gösterdiler. Bu sayede mistik İslami düşüncelerini birçok insana yaymayı başardılar. 


Sonuç 
Türklerin Küçük Asya'ya göçü ve iskânı sonrasında İslamiyet bu bölgeye girmeye başladı. Hristiyan topraklara yerleşen Türkler, İslam kültür ve medeniyetini de Küçük Asya'ya taşıdı. Anadolu'da ise Hristiyanlar dışında Orta Asya'dan gelen Şaman Türkleri de bulunmaktaydı. Bu kozmopolit topraklarda hem Hristiyanların hem de Müslümanların çeşitli tarikatları kendi felsefelerine mürit kazandırmak için çaba sarf ediyorlardı. Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya'da İslam dinini farklı ritüellerle yorumlayan Mevlânâ Celâleddin-i Rümi tam bu dönemde ortaya çıktı. Mistik İslam yaklaşımıyla tüm Müslümanları hak yoluna davet eden Mevlâna yeni bir tarikatın da temellerini attı. 


İkinci Beylikler dönemi olarak adlandırılan dönemde Anadolu'daki Türkler hem batıdan (Haçlılar) hem de doğudan (Moğollar) olmak üzere iki baskı arasında kaldı. Yine bu süreçte Mevlâna'nın ebediyete intikali sonrasında Mevleviler örgütlenmesini tamamladı. Mevleviler Konya merkezli kurulan Karamanoğulları idaresi altında faaliyetlerini sürdürürken komşu beyliklerde de dergâhlarını açtı. 
Osmanlıların güçlenmesiyle aktif yayılmasını hızla 3% Mustafa Alkan and Gökhan Yurtoğlu, “Mevlevi Tarikatı'nın Rumeli'de Yayılması ve Mevlevihâneler Osmanlı Dönemi Balkanlar'da Kültürel ve Sosyal Hayat”, s. 114. Mevlevilerin Rumeli yerleşmeleri günümüzde şu ülkelerdeydi: “Türkiye dışında Bosna- Hersek, Kosova, Ukrayna, Arnavutluk, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan.” Bkz. Aynı yer. 


sürdürdü. Çeşitli devlet ve yönetimlerin idaresinde teşkilatçılığını devam ettirmesinin temel sebepleri arasında tarafsız politika idam ettirmeleri ve yönetimlere karşı uyumlu bir yaşantı sürdürmeleri yatmaktaydı. Böylelikle Mevleviler özellikle Selçuklu, dönemlerinde 


Karamanoğulları ve Osmanlılar 


saygıyla karşılanıp desteklendiler. 


Mevleviler dergâh, tekke, Mevlevihanelerini her bölgede açarak birçok müride ulaştı. Özellikle Osmanlıların güçlenmesi ve Mevlevilerin fetih politikalarını desteklemesi sonucunda Rumeli, Orta Doğu ve Afrika'da bu tarikat birçok ibadethane açtı. Mevleviler, Osmanlı hoşgörüsünü her bölgede çeşitli din ve topluluklara yansıttılar. Osmanlı iç ve dış işlerinde yönetimin yanında yer alarak güven duyulan bir zümre/tarikat oldular. Sonucunda üç kıtaya yayılan ılımlı İslam senteziyle güçlü Türk-İslam kültürünü yaydılar. Türk menşeli bir tarikat olarak kabul gördüler. Günümüzde hoş bir seda bırakan düşüncesel yaklaşımlarıyla hâlâ sevilen, değer verilen, saygı duyulan mistik yapı olarak İslam 


dinine hizmet etmektedirler. 
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